
Afscheid van Joke van Rooijen bij ZijActief Limburg 

 

Beste Joke, daar sta je dan na 19 (bijna 20 jaar) om toegesproken 
te worden bij jouw afscheid. Dat is eigenlijk niets voor jou. Toch 
vonden we het bij ZijActief wel passend om jou een keer echt in de 
zon te zetten voor al het werk, dat je bij ZijActief verzet hebt.  

 

Stoppen met werken markeert een punt in je leven. Voor jou een 
bewuste keuze om te stoppen met 65 jaar. Je had je dat 
voorgenomen om verschillende redenen. Je vond het genoeg – je 
had genoeg jaren gewerkt, jouw man scheelt met jou in leeftijd en 
als je nog samen wat wilt dan moet je dat doen, je bent zelf ernstig 
ziek geweest en heb een vergelijkbaar proces bij Yolanda gezien. 
Ook dat zet je aan het denken over de vraag; “wat wil ik nog met 
mijn leven?” Kortom genoeg argumenten voor een wereldreiziger 
(vorig jaar op vakantie naar Vietnam en dit jaar al naar Tenerife 
geweest en in de zomer naar Borneo en Maleisië), een buitenmens 
met flink wat groen en paarden en legio hobby’s om te kiezen voor 
meer eigen ruimte in je leven om dat te doen wat je belangrijk 
vindt. 

Mensen zeggen wel eens bij zo’n afscheid: “Ga ervan genieten”! Ik 
denk dat deze opmerking niet klopt, want Joke jij bent geen mens, 
die voortdurend vooraan staat, maar je hebt zeker de afgelopen 
jaren mooie en gezellige momenten gekend. En eigenlijk ga je daar 
gewoon mee door plus wat meer eigen tijd. Eigen tijd om wat meer 
eigen accenten te leggen voor al die zaken die je belangrijk vindt. 

 

19 jaar bij ZijActief als beleidsmedewerk(st)er. Daarbij hoorden 
zeker echte vriendinnencontacten, een goede collegiale 
samenwerking (als laatste met Yolanda) een mooi advies dat 



afdelingen echt hielp om een volgende stap te zetten, mooie 
voorstellen waarmee het bestuur echt verder kon, terechte 
waarschuwingen als de plannen soms wel goed waren maar té 
ambitieus en té snel. Maar er zijn ook lastige momenten geweest. 
Soms waren er te veel bestuurswisselingen en onenigheid binnen 
het Bestuur over de koers en aanpak, werd het Service Bureau 
gereorganiseerd en taken opnieuw tegen het licht gehouden en 
aan jou gevraagd wat je nu eigenlijk echt deed. Alsof dat niet 
duidelijk was! En werd je zelf ook ernstig ziek. Kortom niet altijd de 
mooiste en leukste jaren! 

 

Maar nu sta je hier toch – gezond en wel – om dat te doen wat je 
graag wilt. Stoppen met werken en een nieuwe weg inslaan. 

 

Joke, dank voor jouw adviezen (we volgden het niet altijd op en we 
hadden er soms ook stevige discussies over. Maar dat mag 
zakelijk gezien – zeker als het leidt tot betere adviezen). We zullen 
jouw bestuurlijke adviezen missen. 

Dank voor jouw betrokkenheid en collegialiteit. Jij was betrokken 
bij uitstek bij maatschappelijke organisaties en bij ZijActief en was 
daarbij voor vele collega’s een goede vriendin. Dank voor je 
vriendschap en collegialiteit. 

Dank voor jouw inzet en oplossingsvermogen. Het is hoe het met 
dat soort zaken gaat – het lijkt heel normaal dat het werk geleverd 
wordt, dat alles klaar is en opgelost is – en je merkt het past als 
iemand weg is. Dat is de realiteit. Dank dus voor jouw inzet en 
oplossingsvermogen. 

Vanaf nu zullen we het zonder jou moeten doen. Het gaat je goed! 

Ans Christophe 


