
Lezing – De heks van Limbricht
Wim Donners, historicus en auteur
ZijActief Doenrade

Praktische informatie

Aanmelden & betalen

ZijActiefmaand 2026!

13 april 2026

Op maandagavond 13 april organiseert
ZijActief Doenrade tijdens de ZijActief
Maand de lezing ‘De heks van
Limbricht’ met historicus en auteur
Wim Donners.

Tijdens deze lezing vertelt Wim Donners
het verhaal van Entgen Luijten, een
vrouw uit Limbricht die in 1674 werd
beschuldigd van hekserij. Wat begon
met beschuldigingen en geruchten
groeide uit tot een rechtszaak die nog
altijd tot de verbeelding spreekt.

Aan de hand van historische bronnen
laat Wim Donners zien wat er werkelijk
bekend is over deze zaak. 

Hoe kon iemand in die tijd van hekserij
worden beschuldigd? Wat speelde er in
het dorp? En hoe ging de rechtspraak
toen met zulke beschuldigingen om?

Iedereen is welkom, neem gerust
iemand mee! 🌷

Datum: maandag 13 april
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Gasterie Dobbelsteyn,
Kerkstraat 23, 6439 AN Doenrade

Kosten: 
Leden: gratis
Niet-leden: €3,00 (contant)

Deze activiteit maakt deel uit van de ZijActief
Maand. In april organiseren afdelingen van
ZijActief door heel Limburg inspirerende en
gezellige activiteiten om te laten zien wie ze zijn,
wat ze doen en waar ZijActief voor staat.

Aanmelden is niet nodig!
De lezing is open voor iedereen.
Niet-leden betalen contant bij aanvang.
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